
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onschuldig en toch straf!   
 

Dit boekje is van ……………………………………………… 

 

Het is vandaag ………………………………………….. 

 

Op deze dag gedenken wij …………………………………. 

 

 

Uit de Bijbel lezen we uit het boek ……………………………… 

hoofdstuk ……… vers …… tot …… 

 

De hoofdpersonen in deze geschiedenis zijn: 

 Jezus   Petrus 

 Judas      Maria 

 Pontius Pilatus     Barabbas 

 Soldaten      Priesters 

 Het Joodse volk 

 

Het gebeurt: 

 overdag  

 ’s avonds 

 ‘s nachts  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul de volgende woorden in het verhaal in: 

 

 

 

 

Voor de tweede keer staat de Heere Jezus voor 

………………… Maar ook nu kan hij niets vinden wat de 

Heere Jezus fout gedaan heeft. Hij zegt dan ook 

dat de Heere Jezus …………………… is. Maar daar zijn 

de priesters het helemaal niet mee eens. Ze 

roepen: …………………… Hem! En ook het Joodse volk 

gaat meeroepen. Dan denkt Pilatus ineens aan zijn 

gewoonte om op Pascha een ……………………… vrij te 

laten. Hij vraagt: “Wie willen jullie dat ik vrijlaat 

………………… of Jezus?” Al de mensen beginnen dan 

te roepen: “Weg met Hem! Laat Barabbas 

…………..…” 

Dan zegt Pilatus het nog een keer: “Ik heb niets 

gevonden waar Hij de …………………… voor verdient, 

dus zal ik Hem vrijlaten.” Maar weer roepen alle 

…………………..: “Kruisig Hem.” En dan geeft Pilatus 

toe. De Heere Jezus wordt ter dood veroordeeld 

zonder ……………… 
 

gevangene – onschuldig – Pilatus – mensen – 

vrij – schuld – kruisig – Barabbas - doodstraf 
 

 

Schrijf of teken waar de preek over gaat. 
 

Als je een heel moeilijk werk moet opknappen, 

doe je er soms maar een klein stukje van.. 

Je hebt dan gewoon geen moed om er mee door 

te gaan.   

God heeft Zijn Zoon een heel moeilijk werk 

gegeven:  Hij moet onze zonden op zich nemen 

en in onze plaats aan het kruis sterven. De 

Heere Jezus is niet halverwege met Zijn werk 

opgehouden. Nee, Hij is doorgegaan tot het 

eind, omdat Hij zoveel van Zijn kinderen houdt!  

Daarom kan Hij ook, vlak voor Hij sterft, 

zeggen: Het is volbracht! 


