Hervormde Gemeente Polsbroek & Vlist

Zing-mee zondagavond 18 juni 2023

1. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik

(melodie: ‘Wat de toekomst brengen moge

‘k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena,

van ontferming en verlossing

door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,

Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht!

Ja, 'k geloof, en daarom zing ik,
daarom zing ik U ter eer,

's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer!

Zoon van God en Zoon des mensen,
0, kom spoedig in Uw kracht,

op des hemels wolken weder!

Kom, Heer' Jezus, kom! Ik wacht.

2. O grote God die liefde zijt

O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd,

ons aan Uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons Uw woord bewaren,

Uw waarheid openbaren.

Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in Zijn stervensnood,
Uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht

en het wordt overal volbracht,
waar liefde wordt gegeven,
wij uit Uw liefde leven.

3. Psalm 62 vers 4 en 5

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,
Stel u gerust, zwijg Gode stil;

Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,

Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;
Ik zal noch wank'len, noch bezwijken.

In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toeviucht t' allen tijde.

4. Samen in de Naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer'.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is.

En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.



5. Maak ons tot een stralend licht
Maak ons tot een stralend licht voor de volken,

Een stralend licht voor de mensen om ons heen.

Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

En bouw Uw koninkrijk in de volken,

Uw wil geschied’ in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.
Bouw Uw koninkrijk in ons.

Bouw Uw koninkrijk op aard'!

6. Laat heel de wereld het zien
Laat heel de wereld het zien,
maak de volk'ren weer blij

door de klank van Zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit.
Kom en juich, zing het luid.

Klap je handen voor Hem.

Refrein:

Liefde en recht zal Hij brengen op aard’,
een eeuwige heerschappij.

In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.

Het maakt vrij.

Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,

breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer,
door 't gebed tot de Heer’,
door de kracht van het kruis.
(Refrein)

Staande indien mogelijk:

7. Ga nu heen in vrede
(melodie: ‘Land of hope and glory’)

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden, samen met elkaar.

Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.
Wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.

Ga nu heen in vrede, ga en maakt het waar.
Wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Neem van hieruit mede, vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden, Christus bij u thuis.

Dan is vanaf heden, Christus bij u thuis.




